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Beste leden,

Op 1 maart 2016 leg ik na acht jaar mijn functie
neer als voorzitter van LSVO. Ik zal worden
opgevolgd door collega Bart Lambert.

Mede hierdoor wordt mijn voorwoord dit jaar een
gemeend dankwoord aan iedereen die de vereniging
in het heden en het verleden hebben gesteund.

Laat ik beginnen met mijn illustere voorgangers te bedanken. Roland
Simoen , die de basis heeft gelegd voor een financieel gezonde vereniging,
Roger Lauwereins, die in een moeilijke periode LSVO levende heeft gehouden,
Wilfried Vanhove, die met zijn enthousiasme zorgde voor “ DE
HEROPLEVING” en tenslotte Jan Vanleke die o.a. door het diversifiéren van
de activiteiten perfect aanvoelde wat de leden verwachten van een moderne
organisatie.

Een voorzitter kan een visie hebben, maar voor de uitvoering ervan heeft hij
een bestuur nodig. Ik mocht me gelukkig achten samen te kunnen werken
met een onnavolgbaar team. Zij blijven allemaal in functie zodat de
continuiteit en het dynamisme van LSVO met onze nieuwe voorzitter
gegarandeerd is.

Ook een speciaal woord van dank aan de “ SOOS “, en in het bijzonder zijn
voorzitter Patrick Naesen, waarmee een overeenkomst is gesloten, waardoor
een continue financiering van LSVO voor de volgende jaren geregeld is.

Tenslotte graag mijn dank aan alle leden voor hun steun tijdens mijn
voorzitterschap.

Verder blijft er mij niets anders over jullie allemaal een voorspoedig en
gelukkig 2016 te wensen.

Patrick Wallaeys
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77 JAAR LIGT “NIPPON” OP DE WANDELAAR....

Urbain UREEL

0118 Wrak Nipponboei Wrak ong.350 m beSE punt Wandelaarbank
512257 N30527E
Q (6)+LF1.K. 155 S-kard.(YB) pilaarlichtboei “Nippon"  (extract Lichtenlijst Vlaamse Hydrografie)

We schrijven 13 september 1938. De 24 jaar oude Franse stomer AISNE van de
kleine rederij Compagnie Havraise de Navigation a Vapeur zoekt zich in een dikke mist de
weg naar Vlissingen, eindbestemming Antwerpen. Schepen hadden uiteraard geen radar
toen en het is een voorzichtig varen op gegist bestek en goed uitluisteren geblazen. Ter
hoogte van Nieuwpoort komt de AISNE in aanvaring met de treiler 0.204 MADELEINE
HUBERTINE. Zonder veel erg trouwens en beide vaartuigen zetten hun weg voort.

Van de AISNE zijn geen foto’s bekend. Dit is een lijntekening van het zusterschip HORNSUND.

Diezelfde avond is het Zweedse diesel aangedreven cargoschip (met
passagiers accommodatie), de NIPPON, vertrokken uit Antwerpen op weg
naar Rotterdam beladen met een diverse maar kostbare “general cargo” van
het Verre Oosten.

De NIPPON , een dubbelschroef schip, was een bijna nieuw schip, net één
jaar geleden afgeleverd aan de befaamde Svenska Ostasiatiska Kompaniet uit
Goteborg.



Deze rederij , ook wel de “kroontjes Zweden” genoemd naar hun opvallend
schoorsteenmerk, was een gevestigde waarde
geworden met hun vaste lijndienst op India,

A S Ceylon, de Filipijnen, China en Japan. Het schip

was gekend samen met haar zusterschepen

TONHAI, MINDORO en BALI als een van de

K snelste en meest comfortabele lijndienst schepen

op het Verre Oosten.

O

Voor WO II was de gangbare vaarweg van/naar Antwerpen hoofdzakelijk wat
wij nu “de Wielingen” noemen. Daarbij passeerden zowel in- als uitgaande
vaart het lichtschip WANDELAAR dat grosso modo geankerd lag waar nu de
A2 boei ligt. In de omgeving van het lichtschip WANDELAAR was ook een
loodskruispost, zowel een Belgische loodskotter als een Nederlandse
bedienden de scheepvaart.

De 3644 GRT metende AISNE, slechts 115 m lang, is de WANDELAAR al een
halfuur voorbij ( 3,5 mijl) wanneer het in aanvaring komt met de 6105 GRT
metende NIPPON (141m). Het is even na middernacht. De NIPPON is geraakt
aan BB, midscheeps.... de machinekamer dus. Het statige motorschip
maakt snel slagzij en de AISNE zendt een noodsignaal uit waarop een
standby sleepboot (GOLIATH) in Vlissingen uitrukt.

De NIPPON zinkt snel, maar wegens de geringe diepte van het vaarwater (9,5
m) blijft het hoofddek droog. De complete bemanning van 48 waarvan een
aantal passagiers en de zeeloods worden gered, door vissersschepen en
sleepboten, nadat ze in de reddingboten waren gevlucht.



Later komen nog de ZWARTE ZEE van Smit , BALTIC en de JOHN P.BEST
ter hulp, maar de bemanning is al afgehaald en het schip zit muurvast op de
Wandelaar bank.

'S Anderendaags gaan de kapitein van de NIPPON en een aantal
bemanningsleden terug naar het schip om persoonlijke bezittingen en
dergelijke op te halen. Tot hun grote verbazing is het meeste daarvan
verdwenen, wellicht gestolen door Vlaamse vissers die het verse wrak nog
snel zijn gaan bezoeken.

Zo staat in het boek “Vlucht naar Penzance” van A.J.Beirens duidelijk
verwoord:

“Soms werpt de zee de vissers meer dan enkel zeebanket in de schoot. Dat
gebeurde opl3 september 1938 toen... de NIPPON... ter hoogte van
Blankenberge zinkend was...

De Z.29 IRENE-ROSETTE van reder Louis Van Dierendonck redde 20
opvarenden en bracht ze in Zeebrugge aan wal.

De vissers zagen het als een geschenk van boven. In de dagen en weken die

b FALT ¢ volgden voeren Heistse,
Zeebrugse en Blankenbergse
vaartuigen, als het weer het
toeliet, bij laagwater op
strooptocht naar het wrak. In
het ruim van de NIPPON lagen
naast balen wol, hout en zware
motoren ook een bijzondere
lading van honderden koffie-en
theeserviezen in extra dun
Japans porselein.”

26/09/2006

Een andere opmerkelijke
getuigenis in datzelfde boek is : “ Na maanden strooptocht kwam ook de
werkelijke lading aan het licht: oorlogsmaterieel voor Nazi Duitsland.”

Over dit laatste is niets meer teruggevonden in offici€éle documenten, over de
hele technische kant van de aanvaring trouwens ook niet. WO II én het
verdwijnen van heel wat archiefstukken heeft daar uiteraard veel mee te
maken.



Een wazige foto van de NIPPON kort na de aanvaring door een passerend vissersvaartuig genomen.

Wel blijkt er over de “plunderingen” door de vissers een meer dan mythische
beeldvorming te zijn ontstaan in de lokale pers, waarbij de combinatie van de
scheepsnaam NIPPON en porselein al direct verbogen werd naar antieke en
zeldzame Japanse serviezen. In werkelijkheid zou er gebruiksporselein van
Villeroy & Boch bij de lading behoord hebben. De mooie porseleinen kopjes
(zoals op de foto) zijn waarschijnlijk gebruiksvoorwerpen van het schip zelf.
Tenslotte zou in werkelijkheid alleen “personal effects” en deklading zijn
ontvreemd of geborgen, afhankelijk van de interpretatie, door de
vissermannen.

De vissers die het niet gemakkelijk hadden in de periode tussen twee
wereldoorlogen, hielden vol dat zij het recht hadden op die lading, omdat het
schip geabandonneerd was door de eigenaar... al zeiden ze dat niet met dure
woorden. Onzin uiteraard, want technisch gezien is eigendomsafstand geen
vrijbrief voor plundering.

En dat legt meteen een link met een recent incident op de Wandelaar, de
FLINTERSTAR, waarbij ook abandonnement is ingeroepen door de eigenaar.

“Bart Tommelein (@Barttommelein

Letter of abandonment ontvangen. Federale overheid nu
verantwoordelijk. Na oppompen olie snel werk maken van berging
#Flinterstar. #Noordzee 22:25 - 9 oktober 2015”

Even ter herinnering:

Abandonnement is het belangrijkste deel van de zeeverzekering. Abandonnement is het recht
van de verzekerde van het schip en/of de lading, in het geval van verlies, afstand te doen van
het eigendomsrecht van het verzekerd goed in ruil voor een volledige compensatie van de
verzekerbare waarde. Het is niet herroepbaar en onvoorwaardelijk. Het abandonnement kan


https://twitter.com/hashtag/Flinterstar?src=hash
https://twitter.com/hashtag/Noordzee?src=hash
https://twitter.com/hashtag/Noordzee?src=hash
https://nl.wikipedia.org/wiki/Abandonnement

enkel door de verzekeraar ingeroepen worden, en kan nooit ingeroepen worden voor het begin
van de reis.

Dieryck, C., Zeeverzekering en Averijuordering, Brussel, Larcier, 2005

Het gaat in dit verhaal van de NIPPON en de AISNE niet zozeer om de schuldvraag of
technische kwesties qua berging. Zoals ik al aanhaalde, er is weinig bewaard bij wijze van
betrouwbare documenten.

Zeker is, iedereen werd gered en de AISNE zette haar weg voort naar
Antwerpen. Dit scheepje zou trouwens nog tot 1952 voortploeteren en als
Panamese FILADELFOS op 15 januari 1952 zelf in Maaoysundet stranden,
tijdens een reis van Narvik naar Rotterdam met erts. In hetzelfde jaar nog
werd ze ontmanteld.

De NIPPON is dus overgelaten of geabandonneerd aan de verzekeraar die
zoveel mogelijk wenst te bergen om kosten terug te winnen. Men zat toen nog
niet zo in met bunkerolie en fuel, zoveel is duidelijk want al gauw wordt het
wrak aan zijn lot overgelaten, met andere woorden : de Belgische Staat.

Dat men toen ook al niet zo blij was met deze gang van zaken blijkt uit een
editie van Wandelaer et Sur L’Eau van februari 1939 : “ En als zij (de
verzekeraars) er alles hebben uitgehaald trekken zij zich de zaak natuurlijk
niet verder aan, zoomin als zij zich bekommeren om de gevolgen welke die
massa van enkele duizenden ton, weldra in zeer groote mate verzwaard door
de met de getijstroomen en de maalstroomen meegevoerde modder, voortaan
op de scheepvaart en op het onderhoud van de tot het binnenland toegang
gevende vaarwaters zullen uitoefenen. “

“Het ware inderdaad noodlottig ze (de wrakken) aldaar te laten liggen. Deze
ontzaglijke massa’s die op de uiterst beweegbare bodems van de vaarwaters
onzer Vlaamsche banken liggen, verwekken onder de machtige werking van
eb- en vloedstroomen aan weerskanten de vorming van putten en ondiepten
waarvan de belangrijkheid evenredig is met haar afmetingen : zij wijzigen de
gelijkvormigheid der vlakke ondiepten, verbreken het evenwicht der
stroomingen en brengen grondige storingen in het regime der vaarwaters te
weeg.”



De NIPPON in februari 1939.

De vrees die hier door de schrijver in 1939 wordt uitgedrukt was niet geheel
onterecht. Het wrak lag enigszins buiten het vaarwater maar toch bleef het
een gevaar voor passerend verkeer in tijden waar de radar niet bestond en
positiebepalingen bij slecht zicht niet erg nauwkeurig konden zijn. De
auteur in bovenstaand fragment verwijst ook naar de snelle verzanding en
wijziging in stroompatronen. Zo is de waarschijnlijke ontstaansoorzaak van
de Thornton bank terug te vinden bij een historisch wrak in de nevelen der
tijd...



De NIPPON in 1939.

Na de fatale aanvaring in de vroege uren van 14 september 1938 is er naast
de strooptochten van de juttende vissers, weinig ondernomen om de
NIPPON te ontmantelen. Foto’s van 8 februari 1939 tonen het schip
ontdaan van tuigage en dekmachines, ook de houten brug is verdwenen...
maar de romp bleef vrijwel intact.

In 1954 werd een Duitse firma aangesteld in onderaanneming van firma Van
Gastel, die met de bergingsvaartuigen MARIA REGINA, HANNA FRIEDA en
ILTRAUT van de Belgische Staat de opdracht krijgen de NIPPON, de PUTTEN
en de SIGURDS FAULBAUMS te ruimen.

De duikers stellen vast dat het schip 16 jaar na het zinken al behoorlijk uit
elkaar ligt. Blijkbaar was er toen al zogoed als geen lading meer terug te
vinden in de ruimen.

De Belgische onderwater archeoloog Tomas Termote beschrijft het wrak in
2009 in zijn boek “Schatten en Scheepswrakken” als een imposant wrak dat
zich rechtop bevindt al zijn de hoog opstekende delen afgeplat door gebruik
van explosieven bij vorige bergingspogingen. Luikhoofden, laadbomen en
masten zijn grotendeels door het wrak gezakt. Men kan redelijk gemakkelijk
in de ruimen duiken, maar er is geen lading meer gevonden. Er zijn
duidelijk 7 zuigers van één van de dieselmotoren te zien.



De NIPPON in februari 1939 met een “onschuldige” visser langszij.

Spijtig dat dhr.Termote in zijn overigens interessant werk de NIPPON als
stoomschip beschouwt, terwijl het één van de meest geavanceerde diesel
aangedreven schepen was van zijn tijd.

De NIPPON is nu wat we allemaal kennen, gewoon een Z-kardinale boei in de
Wielingen. Dat de aanvaring in 1938 en de plunderingen voorpagina nieuws
was in veel kranten is geen wonder. Tot op de dag van vandaag is er heel
weinig geweten over de ware lading van de NIPPON en wie het heeft
geborgen. De kans is groot dat veel tijdens WO II door de bezetter is
verwijderd.

Zij hadden trouwens het materieel en de expertise.



T. Termote

Tekening van het wrak van de NIPPON in 2009 Ejoor Tomas Termote.

M/S ALPA. © Foto Trevor Jones.

De NIPPON had zoals reeds vermeld 3 zusterschepen oa de MINDORO. Om
de kwaliteit van de Zweedse werven en de elegantie van deze schepen te
benadrukken is hier boven een foto afgedrukt van de MINDORO als ALPA in
de jaren ’70.

Abandonnement staat ter discussie vandaag. Sommige juristen noemen het
“maritiem erfgoed”.

Nochtans is het een wezenlijk onderdeel van het zeerecht, het is zelfs een van
de oudste instellingen ervan. Zo zou de abandonnementsregeling de



Belgische zeeverzekeringsmarkt een competitief voordeel verlenen (cfr.
Herzieningscommissie Zeewet, 2007).

Nochtans wordt nu al in bepaalde polissen (polis van 2004) afgeweken van
de bestaande wetgeving, maar het is een louter compromis tussen
verzekeraars en makelaars.

Zowel cargo- als cascoverzekeraars wensen blijkbaar  geen
abandonnementsregeling meer waarbij hen geen keuze meer wordt gelaten
(accepteren of weigeren).

De abandonnementsregeling is voor veel juristen voorbijgestreefd. Het stamt
uit een tijdperk waar schepen lang zonder communicatie op zeeavontuur
waren vertrokken en er soms onzekerheid bestond over het lot van het schip
en de behouden terugkeer.

Dit is niet meer.

Bovendien is er de dag van vandaag een extra dimensie bijgekomen op
milieuvlak en wrakopruiming. Waar het abandonnement vroeger als een
tegemoetkoming kon worden omschreven aan de verzekeraar, is dit nu een
ware nachtmerrie. Daarom wordt de eigendomsoverdracht in sommige
polissen al uitgesloten. In het buitenland is de automatische
eigendomsoverdracht niet meer ingeschreven in de maritieme wetgeving. In
Belgié wel...

In het geval van de FLINTERSTAR maakt de staatssecretaris Bart Tommelein
zich sterk in de media dat hij het abandonnement juridisch zal aanvechten.
Voer voor advocaten en juristen gegarandeerd. De NIPPON, maar ook niet de
MONT LOUIS, de HERALD of FREE ENTERPRISE, CROXTETH HALL en
dozijnen andere wrakken hebben de Belgische Zeewet veranderd. De
FLINTERSTAR misschien wel...
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Tot onze grote spijt hadden wij ook in 2015 af en toe heel droevig nieuws te
melden. Via deze bladzijde willen wij deze overleden collega’s nog eenmaal
eren.

KEAKAKEAKAAEAKAAAAAARAAAAAAAAAAIAAAIAAAITAAAAAAAAAAAAAAkAAAkAAhkArhkhhhkhkrhkhrhhihiiiiiiixkx

*

Op 28 augustus 2015 was LSV verplicht afscheid te nemen van een LSV-
monument. Die dag overleed Gaston Kint. “Tony” werd geboren op 29
september 1939. Hij werd Scheldemondenloods op 1 januari 1973. Gaston
ging op pensioen op 1 december 2001. Alhoewel Gaston ook veel tenniste
met LSV-leden zal hij voornamelijk herinnerd worden als een begenadigd en
zeer gedreven voetballer. Als uitstekend LSV-verdediger deed hij menige
aanvallers in het gras bijten ...

B R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R S R R R

*

Verder namen we in 2015 nog afscheid van Gaston Suyskens (31/08/2015)
ex-Scheldemondenloods en van André Naessens (02/11/2015) ex-kustloods
en ex-stuurman kotter. Beide waren geen lid van onze vereniging

KEAAKAEIAAIAEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAIAAAIAAAIAAAAAAkAAAkAAAhkAAhkhrhhrhhrhhrhhihiiiiiiixkx

I must go down tot he seas again, to the lonely sea and the sky
And all | ask is a tall ship and a star to steer her by
And the wheel’s kick and the wind’s song and the white sail’s shaking
And the grey mist on the sea’s face and a grey dawn breaking

I must go down to the seas again, fort he call of the running tide
Is a wild call and a clear call that may not be denied;
And all I ask is a windy day with the white clouds flying.
And the flung spray and the blown spume, and the sea-gulls crying.

I must go down tot he seas again, to the vagrant gypsy life,
To the gull’s way and the whale’s way where the wind'’s like a whetted knife,
And all I ask is a merry yarn from a fellow-rover,
And a quiet sleep and a sweet dream when the long trick’s is over.

Sea-Fever — John Masefield -
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Ons lid Marc De Cocker is sinds jaar en dag een gedreven lid van de
vereniging die opgericht is ter behoud van de Vuurtoren van Breskens (Nieuwe
Sluis). We richten met dit artikeltje de schijnwerpers een beetje op deze vzw
die zoals elke vrijwilligers-vereniging dankbaar is voor alle steun die ze kan
krijgen ...

De vuurtoren is ontworpen door
Quirinus Harder is gebouwd in 1866-
1877. De toren heeft een hoogte van 28,4
meter en heeft vijf verdiepingen.

Deze toren is de oudste nog bestaande
gietijzeren vuurtoren van Nederland,
nadat de vuurtoren in Renesse in 1915
werd afgebroken en de gietijzeren baak
van Ouddorp in 1911 verdween. De toren
heeft niet altijd zwart-witte banden
gehad, maar was eerst geel en werd
daarna voorzien van rood-witte banden.
Het optiek van de toren is gemaakt door
Barbier, Bénard & Turenne. Het
lichthuis bevat een koperen koepel.

Op 3 oktober 2011 werd het licht van
deze toren gedoofd.

Op 29 mei 2015 is de vuurtoren in een kleine ceremonie door de Belgische
overheid aan de Stichting Vuurtoren Breskens overgedragen, en is het licht
weer operationeel, en staat ook op zeekaarten.

De vuurtoren stond oorspronkelijk bovenop de zeedijk. Toen de dijk in de
jaren zeventig van de vorige eeuw op Deltahoogte werd gebracht kwam hij aan
de zeezijde van de dijk te staan.

Bezoek van de vuurtoren is mogelijk ...

Voor meer informatie bezoek de website www.vuurtorenbreskens.nl of
contacteer Marc De Cocker



http://www.vuurtorenbreskens.nl/

In 2015 gingen volgende 4 collega’s officieel op pensioen. Wij wensen hun
nog vele rustige jaren en hopen hun op binnekort op de LSV-activiteiten

terug te zien.

Peperstraete Eddy:

Chesterman William:

Depraetere Luc:

Bleyaert Cyrille:

geboren op 2 juli 1952

gepensioneerd vanaf 1 januari 2015
leerlingloods vanaf 17 mei 1987
Scheldemondenloods vanaf 17 februari 1988

geboren op 15 januari 1954
gepensioneerd vanaf 1 juli 2015
Kustloods vanaf 1 juli 1986

geboren op 1 mei 1953

gepensioneerd vanaf 1 september 2015
leerlingloods vanaf 1 maart 1987
Scheldemondenloods vanaf 1 december 1987

geboren op 17 augustus 1950

gepensioneerd vanaf 1 september 2015
leerlingloods vanaf 19 mei 1984
Scheldemondenloods vanaf 19 december 1984



